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Tweede wereldoorlog 

Oorlog, die tijd moet verschrikkelijk zijn geweest, 

niet alleen voor de joden, 

Oorlog, het was als een beest. 

waarom moesten er zoveel doden? 

 

Zoveel verdriet, 

het heeft zolang moeten duren, 

iedereen die het ziet, 

zelfs door alle muren. 

 

Ze wisten iedereen te vinden, 

zoveel macht, 

door regen en winden, 

het gaf de Duitsers steeds meer kracht. 

 

Al die bommen en schoten, 

jaren onderdrukking, 

in het midden van de twintigste eeuw, 

één grote mislukking. 

 

Er waren heel veel moorden, 

op al die bange joden, 

verschrikkelijk was het, 

die periode. 

 

Dit mag niet nog een keer gebeuren, 

voor altijd vrede, 

de wereld hoort in kleuren, 

voor altijd, in het heden. 

 


